
Mijn naam is Kim Postma-Bakker en ben getrouwd met William.  

Samen hebben wij twee kinderen; Luuk en Maud. 

In het dagelijks leven ben ik naast mama ook bloemist voor  

3,5 dag in de week. Daar kan ik heerlijk mijn creativiteit in kwijt. 

 

Vind het belangrijk dat je als ouder betrokken bent bij de  

ontwikkelingen van je kind. Toen ik dan ook gevraagd werd  

om contactouder te worden van Maud haar klas, hoefde ik daar  

ook niet lang over na te denken. 

 

Hierbij is natuurlijk ook jullie hulp als ouder van harte welkom. 

Het komende jaar zal ik jullie zoveel mogelijk op de hoogte 

houden van de ins en outs van de klas. Maar zal jullie ook vragen 

om hulp als dit nodig is. Mochten jullie zelf vragen hebben dan 

mag je mij natuurlijk altijd aanspreken op het schoolplein,  

een app sturen of mailen naar ​kim-postma@hotmail.com​. 
 

Laten we er met z’n allen een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar van maken. 

 

Groetjes Kim 
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