Hoi iedereen,

Ik wil me even voorstellen.

Ik ben Clenda Korfage.
Ik woon samen met Frank Vlaar en samen hebben wij een dochter, Lise.
Ik werk alweer 15 jaar in de kinderopvang, wat ik met veel plezier doe.

Mijn hobby’s zijn sporten, wandelen, koken en bakken, uit eten gaan, en leuke
dingen doen met Lise.

Toen ik werd gevraagd om contactouder te worden, hoefde ik daar niet lang over
na te denken. Ik vind het leuk en belangrijk om betrokken te zijn en te zien wat er
allemaal gebeurd op school. En daarbij te kunnen helpen en ondersteunen.

Als contactouder zal ik je jullie zo nu en dan vragen om hulp bij activiteiten.
Bijvoorbeeld om de school te versieren, de luizencontrole, schoolreisje enz. Want
samen zorgen we ervoor dat onze kinderen een leuke tijd op school hebben.

Mocht ik iets voor jullie betekenen als contactouder, dan kunt u me bellen of
appen (06-81090589) of u kunt me mailen (ce_korfage@hotmail.com)

En op het schoolplein kunt u ook altijd even naar me toe lopen.

Groetjes van Clenda
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