
Een kijkje in groep 4! 

 

Welkom in groep 4. U krijgt een kijkje in onze klas, zodat u kunt zien wat wij allemaal doen. 

 

 

 

In groep 4 begonnen we dit jaar met een nieuwe groep. We leerden samen hoe wij werken 
in de klas; Geef me de vijf! De dag beginnen wij met stillezen. 

 

   



 

 

   

Het zelfstandig werken oefenen wij af en toe. Juf kan dan met een groepje kinderen aan de 
instructietafel. Op de foto’s kunt u zien hoe hard wij kunnen werken! 

 

  

Mocht je nu snel klaar zijn, mag je wel eens op de computer verder met rekenen of spelling. 
Iedere middag mogen er kinderen op de chromebooks, zodat iedereen een keer aan de 
beurt komt. 



In de klas doen wij natuurlijk ook andere dingen. Zo kennen wij een heel leuk lied als er 
iemand jarig is en kunnen wij erg mooie knutselwerkjes maken. Tijdens de lessen zijn wij niet 
alleen maar bezig met zelfstandig werken. Wij doen ook coöperatieve spelletjes. Af en toe 
werken wij ook samen en helpen wij elkaar. 

 

                   

Tekening tijdens de kinderboekenweek  Ons verjaardagslied 

 

 

Samen leren; de hele klas moest hun woord bij au of ou plakken 

 

 

Samen werken kunnen wij ook! 



 

 

Als laatst willen wij u nog onze mooie klassenfoto laten zien die is gemaakt toen Sinterklaas 
bij ons in de klas kwam! Wat was dat leuk. 

 

Wij hopen dat u heeft genoten van het kijkje in groep 4! 

 

Groeten, juf Anoeska en juf Esther. 

 


