
Groep 4 
We zijn de afgelopen maanden creatief bezig geweest in de klas. 
We hebben schilderijen gemaakt in de stijl van Karel Appel.  
Ook hebben we de ringen van de Olympische spelen gemaakt. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Om in de lente sfeer te komen hebben we vrolijke kippen en 
kuikens van papier- maché geknutseld. Het was een hele klus maar 
wat zijn ze leuk geworden! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Tenslotte hebben we zaadjes geplant. Wat voor lekkers zal er 
allemaal uitkomen? 
 
 
 


