Nieuws van groep 5b

We starten met heel vrolijk nieuws!! Juf Manon heeft een dochtertje gekregen, Fabién.
Omdat wij als klas ook iets wilden geven, hebben we samen een ‘kunstwerk’ gemaakt. Deze
heeft meester Bart meegenomen en aan juf Manon geven. Ze vond het een heel leuk
cadeautje! We wensen juf Manon en haar man Wouter en Noa en Yfke veel geluk en
gezondheid toe samen met Fabién.

Met de taalles leerden we een elfje maken. Dit is een gedicht dat bestaat uit 11 woorden. De
kinderen hebben allemaal een elfje gemaakt bij de uil die ze eerder tijdens handvaardigheid
hadden getekend. Hieronder ziet u de resultaten. Veel lees en kijkplezier!

SAM DUNCKER




uil

hij staat

op een tak

met mooie oranje ogen
uil

Paulien Ruiter

uil
ogen, lelijk
leeft in boom

blauwe lucht mooi gras
uil
van Elijah

Uil

ontsnapt door
het gat Uil
onee waar is hij
heen!

Dean.




mijn

uil is

lief en grappig
en hetis een
nachtdier
Pieter

Uil.

Van goud.

Ziet een prooi.

Uil uit mijn fantasie.
Lui

Stan N

vil.
Zachte veren.
Sommige zijn tam.
Some in een dierentuin.
Roofdier.

V/an Bo.




uiltie

veel kleuren

op een boom

het is een nachtdier
schattig

Nena gielink

Uil.

Vleugels eng.

Boom bos snavel.

Tak oranje ogen nachtdier.
Lichtjes.

Uigo Berbhout

uil

Heel mooi

het is zacht

het is een nachtdier
vil

Bram




uil

grote ogen

heeft scherpe klauwen
staat op een tak

uil

Stan Schurke

grote vleugels en
hij heeft een groot
lijf

Marijn




MO,M
Leeft In Het Donbren
Wil

Ban Liva Fan Den Linden.

uil

schattig cool

heel erg leuk

mooie licht blauwe ogen
uil

Asia lubarska

zwart

zwarte uil

mijn zwarte uil

mijn lieve zwarte uil
uil

Boudewijn




Uil

gele ogen

Bruin met zwart

Het is een nachtdier
Maan




