Beste ouders,

In deze bijlage de bijdrage van groep 1-2A. Ik wil beginnen met de foto’s genomen met
carnaval. Helaas waren er deze middag veel kinderen ziek, maar met degenen die er waren
hebben we een leuk feestje gebouwd. Kijk maar naar de foto’s, dan snapt u hoe gezellig het
was.







Op de onderstaande foto ziet u een rekenles in de vorm van een liedje met stagiair meester
Marein. We zingen hier het liedje:

‘Eén dino in bikini op een skatebord,

hup falderie da’s niet mis,

één dino in bikini op een skatebord,

maar ik weet wat nog vreemder is.’
En natuurlijk, dat is dan twee. Zo zingen we het liedje door tot 10 en de kinderen gaan één
voor één op een rijtje staan met de telkaartjes.
Op deze manier is het heel veel vliegen in 1 klap: de telrij oefenen, getalsymbolen
herkennen, we leren zingen en we hebben veel plezier met elkaar.




Op de volgende bladzijden de foto’s van de speel-/werktijd van donderdagochtend 11 april.
Eerst gaan alle kinderen kiezen bij het kiesbord en daarna gaan ze lekker aan de slag.













Rondom iedere vakantie komen er kinderen van groep 5 bij ons voorlezen. Voor de
herfstvakantie kwam groep 5A, voor de kerstvakantie waren de kinderen van groep 5B aan
de beurt. Bij de voorjaarsvakantie kwamen de kinderen van 5A weer langs. En na de
meivakantie komen de kinderen van groep 5B. Alle kleuters gaan dan alleen of met z'n
tweeén ergens zitten lezen. Het duurt maar ongeveer een kwatrtiertje, maar het is heel
bijzonder om mee te maken.

Hartelijke groeten van alle kinderen en juf Karin



