
woensdag 23 november, 07.03 uur

Lief dagboek……………..

Nog steeds heb ik last van kriebels in mijn
buik. Ik heb op Pieternet gekeken en las
daar iets over vlinders in je buik. Blijkt dat
het helemaal niet bestaat, vlinders in je
buik!? Maar ze bedoelen dan dat je verliefd
bent! Nu heb ik geleerd dat je van je hart
geen moordkuil moet maken…Er is
inderdaad wel iemand die ik hééééééééééél
erg leuk vind….. Maar ik weet niet zo goed
wat ik nu moet doen. Nu weet ik dat er in
groep 7-8 laatst gepraat werd over verliefd
zijn. Helaas kon ik het gesprek niet goed
horen, omdat meester Ton de deur dicht
had…. Misschien zijn er behalve de
kinderen van groep 7-8, ook wel andere
kinderen die weten wat je kan doen als je
iemand wel hééééééééééééééééééééééeééél
erg leuk vindt. Als jullie goede tips hebben,
plakken jullie deze dan op de kast in mijn
werkkamer? Dan zal ik ze lezen.

Vlinder fladder vloed… een hele lieve groet,
Piet Michaela


