
vrijdag 2 december, 03.48 uur

Lief dagboek…………

Oh, wat is het liefdesprieel mooi geworden
hè! Ik vind het helemaal het einde! Nou, nu
weet ik het zeker………maandag ga ik jullie
tips uitvoeren………….! Daar heb ik jullie hulp
wel een beetje voor nodig. Ik zou het super
leuk vinden als jullie maandag 5 december
in jullie allermooiste feestpietenkleren naar
school willen komen. Of met glitters,
gekleurde pietenmutsen, hartjeskronen op
of met gekleurde haren. De grote kanjers
van groep 7-8 hebben vast wel iets van een
strik, stropdas, feestjas of feestjurk.
En de     meesters en juffen mogen
natúúrlijk ook hun feestkleren aan! En
iedereen mag dan zijn hartjesketting
(gemaakt door 5-6) om doen. Dan maken
we er samen met Sinterklaas een speciaal
feest van. Ook jullie papa’s en mama’s of
opa’s en oma’s mogen er in de ochtend
heel even bij blijven (ook zij mogen
feestelijke kleding aan). Ik verklap verder nu
niets meer.
Tot maandag in jullie feestkleren!

Héééééél vééél liefs, Piet Michaela


